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Jaarkroniek 2013 tuingroep Abdij van Egmond 
Enkele verhalen van vrijwilligers 

Zaterdag 14 december 2013 

Alweer de laatste werkdag van het jaar. Wat gaat dat toch snel. 

Vandaag krijgen we hulp van de Pommologen. Mik heeft een grote 

takkenversnipperaar waarmee we op diverse plaatsen takken klein 
kunnen maken. 

Diverse personen 

hebben 

gehoorbescherming 

meegenomen om te 

helpen. De rest van de 
15 man gaat verder 

met het verwijderen 

van de bramen op de wal. 

Herman maakt samen met 

Martin de informatieborden die 

met behulp van de Postcode 

Loterij gerealiseerd kunnen 
worden. Komend voorjaar 

feestelijke opening van het 

wandelpad. 

Nu eerst oliebollen. 

Zaterdag 12 oktober 

Met z’n elven trekken we weer de tuin in. Op diverse plaatsen mogen de 
bosmaaiers lekker los, daarnaast wordt de tuin op diverse plaatsen netter door 

het verwijderen van dood hout 

en het vegen van de paden. 

Hans en Paul zetten alvast een 

boom los, zodat deze verplant 

kan worden. ?s Middags laten 
Herman en Paul de tuin aan de 

vrijwilligers van de Hortus 

Alkmaar zien. Leuke uitwisseling 

tussen twee vrijwilligersgroepen. 

Aan het eind gaan we nog op de 

foto met het nieuwe 

gereedschap wat we mede 
dankzij een bijdrage 

van KeerOpKeer uit 

Heiloo hebben kunnen kopen. 

Zaterdag 14 september 2013 

Als ik nog in mijn bed lig, hoor ik grote druppels op het dak vallen. Heerlijk als je 

nog even kan blijven liggen. Dat kan maar kort, want het is weer tijd om in de 
tuin te werken. Eh, is dat wel zo'n goed idee vandaag? De groep is klein 

vandaag. Vanwege diverse vakantie's en een vrijwilligers dag van de PWN zijn er 

slechts 7, waaronder 1 nieuwe. Els, welkom. 

http://www.heiloo-online.nl/keeropkeer/
http://www.heiloo-online.nl/keeropkeer/
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Als we beginnen is het zo goed als 

droog. De rozen op het talud 

worden bij elkaar gezet, de rand 

van de parkeerplaats wordt 
gemaaid en de putten worden leeg 

geschept. Na een half uurtje 

nemen we maar koffiepauze om 

een bui voorbij te laten, om 

vervolgens vrolijk verder te gaan. 

Els weet nog een pad uit een put 

te redden. Henk krijgt een cursus 
bosmaaier van Paul en Herman 

probeert de wilde aardbei te 

temmen. 

Aan het eind van de middag is het 

weer zo goed als droog en de tuin 

weer een stukje netter. Tijd om nog even te kijken bij de open dag van de 

Pomologen. 

Zaterdag 10 augustus 2013 

Vandaag een bijzondere 

werkdag. En daarom ook 

met extra veel personen: 

17. We starten vandaag 
met een excursie bij de 

Hortus Alkmaar. De Hortus 

is de medeontwerper en 

leverancier van onze 

kruidentuin. Vanwege deze 

samenwerking hebben we 

ook een rondleiding door 
hun tuin 'bedongen'. Een 

prima ontvangst met koffie 

en appeltaart. Daarna een 

rondleiding door de 

prachtige tuinen. Rutger, 

bedankt. 
Aansluitend stond de lunch 

bij de abdij klaar, waarbij 

Neeltje ons een cursus 

'creatief met karnemelk' gaf. Vanwege ons 'schoolreisje' trakteerde broeder Thijs 

ons op ijs met warme kersen. Heerlijk. 

Met een volle buik is het lastig werken, maar het is ons wel gelukt. Het kerkhof, 

de oude entree en de centrale entree zijn weer netjes. 

Zaterdag 13 juli 2013 

Een mooie zomerse dag. Yvon is al vol enthousiasme aan de oude entree 

begonnen. Niet zo'n heel gek idee, want 's zomers is de winkel een half uur later 

open. Dus even wachten op de koffie. Herman vult de tijd door de groep van 15 

personen bij te praten over de algemene voortgang. 

Daarna starten we met het schoonmaken van de erfafscheiding langs de 
Vennewatersweg. Een grote klus, maar vele handen maken licht werk. 
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Tussendoor bespreken Hans 

en Herman met de 

Pomologen het gezamenlijk 

gebruik van gereedschap en 

de aanschaf van nieuw. 

Broeder Thijs heeft, zoals 

gebruikelijk, weer voor een 

prima lunch gezorgd. 

's Middags wordt het hek 

verder vrij gemaakt en nog 

divers onkruid verwijderd. 
Voor je het weet is het al 

weer vier uur dus tijd voor 

een kop thee met een 

abdijkoek. 

Zaterdag 8 juni 2013 

Een van de eerste dagen boven de twintig graden en wij mogen in de tuin 
werken. Heerlijk. Met twee verse krachten (Hans en Neeltje, Welkom) hebben we 

heerlijk onkruid geplukt. De vlinderhof en de vlindertuin is weer netjes. Een groot 

aantal Japanse knopen zijn ontvlochten, een deel van de wal is gemaaid, evenals 

een aantal paden. En de grond rond de kruidentuin is geëgaliseerd. Kortom, weer 

veel gedaan met een leuke groep mensen. 

Zaterdag 13 april 2013 
Eindelijk weer eens goede 

weersverwachting voor de 15 

deelnemers. Dat is mooi want we 

hebben weer een hoop te doen. 

Op vrijdag zijn Hans en Herman naar 

de Hortus Alkmaar geweest om de 

eerste lading kruiden op te halen. 
Gelukkig kregen we bij de 625 

plantjes een naam en nummer wat 

overeen kwam met de tekening. Dus 

's ochtends eerst de tekening op de 

ware grote overgenomen op de kale 

grond. Nog best lastig met 
boogvakken. Daarna konden de 

planten de grond in. 

Enkele extra geleverde planten gaan de cocon opfleuren. 

Daarnaast is het voorjaar ook in temperatuur begonnen, dus tijd om bladeren, 

takken en plantenresten te verwijderen, zodat al het nieuws volop de ruimte 

krijgt. 

 

Zaterdag 9 maart 2013 

Wat heerlijk om met een groep mensen te werken die zich niet laten afschrikken 

door de weersverwachting: regenbuien met kans op sneeuw. Zolang het niet 
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hoost, kan je prima in de tuin aan het 

werk. 

Maar er wordt niet alleen op de 

tuinwerkdagen gewerkt. Tussendoor 
hebben leerlingen van het Clusius een 

groot deel van de banden van de 

kruidentuin uitgezet. Ine is 

doorgegaan met het verwijderen van 

de bramen. Hier is ze ook vandaag 

mee doorgegaan, waardoor de wal nu 

bijna braamvrij is. Applaus! 

Tevens heeft Jacob onkruid uit de 

vlindertuin verwijderd. Hier is hij 

vandaag, samen met Petranka en Marrian mee doorgegaan. 

De heren hebben de afwatering van de kruidentuin verbeterd. Helaas zonder de 

mechanische grondboor, omdat in de zaal ernaast een stilte-cursus was. 

Bij de lunch heeft Broeder Thijs ons verwend met een extra warme hap. 's 
Middags het verbindingspad tussen het Moseikenlaantje en de boomgaard 

verlegd. 

Zaterdag 9 februari 2013 

Terwijl de sneeuw naar beneden dwarrelt en het nog licht vriest, rij ik naar de 

Abdij. Ik ben benieuwd hoeveel 

enthousiastelingen de 
weersvoorspellingen negeren en wel 

komen werken. 

Het blijken er 16 te zijn. Waaronder drie 

nieuwe. Rob, Ton en Peter: Welkom. 

Voor vandaag staat een lange klus te 

wachten: 500 meter hekwerk. Om dit 

hekwerk beter schoon te houden van 
gras en akkerwinde maken we een strook 

van zo'n 50 centimeter vrij onder het 

hekwerk. Hierdoor kunnen we er komend 

jaar makkelijk met schoffel en hark bij. 

's Middags nog een stuk van de wal van 

bramen ontdaan. 

Ter ere van de opening van de Expositie 

van de Bulgaarse kunstenaar Christo 

Christov biedt Petranka ons twee 

Bulgaarse gereedschappen aan. Volgende 

maand geeft ze cursus hoe hier mee om 

te gaan. 
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12 januari 2013 

Ondanks sneeuw en vorstverwachtingen een groot aantal aanmeldingen. We 

startten met 14 man/vrouw aan een 

grote klus: het omspitten van de 
toekomstige kruidentuin. Zo'n 

honderd vierkante meter is 

anderhalve spade diep omgespit om 

de grond weer goed luchtig te 

krijgen. Hiermee hopen we dat de 

toekomstige kruiden beter kunnen 

wortelen en er minder water blijft 
staan. 

Nog een paar foto's vindt u in ons 

fotoalbum. 

Omdat we toch een schep in de hand 

hadden, hebben we meteen het 

toegangshek en de beukenhaag op 

de juiste plaats gezet. 

Rond het middaguur kwam Daniëlle ons versterken. Ze had ruzie met de wekker 

en vervolgens met een vrachtwagen waardoor ze iets verlaat was. Ze ging 'het 

damesteam' versterken dat op de wal langs de Vennewaterweg een groot aantal 

bramen heeft verwijderd. 

Tussen de middag kregen we weer een prima lunch. Broeder Thijs heeft ons dit 
keer verwend met een bijzonder (warm) toetje. 's Middags de kruidentuin verder 

voorbereid en de wal braam-armer gemaakt. 

Herman en Hans hebben een gesprek gehad met de Buurkerk. 

 

 


